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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]Rosmalen was een ellendig land,
’s Winters in het water, ’s zomers in het zand,
Wij leven met én van de natuur,
Vaak is dat zoet, maar soms ook heel zuur!

Nu…………………………….
…………………………………………...
…………………………………
……………………………………………

Maand van de geschiedenis 2025 – Thema Natuur

Water in Rosmalen: vroeger en nu
Het thema van de maand van de geschiedenis is “natuur”. In Rosmalen komt dan vooral de strijd tegen het water in beeld. Tot 1942 overstroomde o.a. bijna jaarlijks de Rosmalense polder. Toen moesten we vooral oppassen voor het water. Nu is dat gelukkig anders, maar we moeten nog steeds zorgzaam met het water omgaan. Twee vragen willen wij aan jullie willen stellen: 
· Wat is er gedaan om een einde te maken aan de jaarlijkse overstromingen in Rosmalen ?
· Op welke manieren kun je in Rosmalen nu juist genieten van water?
Je kunt je antwoord geven in 4 rijmende regels die het oude Rosmalense gezegde weer eigentijds maken voorzien. Antwoorden op de eerste vraag vind je in de Rosmalense Canon bij Gevaar Maas weg?  Het antwoord op de tweede vraag mag je zelf bedenken. Bijvoorbeeld: zwemmen in de plassen, lekker drinkwater of bijvoorbeeld de fontein op de Driesprong. Teken of schilder je liever? Geef dan je antwoord met een tekening of schilderstukje (Graag minimaal A4 formaat). Vraag aan je meester of juf of hij of zij alles wil laten ophalen! De inzendingen, die individueel en klassikaal mogen zijn, worden tentoongesteld in Perron 3 in november. Hiervoor krijg je nog een uitnodiging. 
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